
Sint Remigius is tweeledig 
In deze kerk houdt men echt van sint Remigius. Het
bewijs is dat er ten minste drie bijna identieke beelden
van hem worden getoond. Kun je ze vinden?

Grappige hoofden
In alle kerken is er een groot font voor het dopen
van kinderen. Deze is gemaakt van steen, met een
groot verguld deksel. Een beetje vreemd, maar op
de vier hoeken zie je een grappig gezicht. Er
wordt gezegd dat dit de vier paradijsrivieren zijn
(of de vier kardinale deugden). 

Teken hier degene die je het grappigst vindt:

Gisteren en vandaag
De glas-in-loodvensters zijn zeer modern, met 
hun zeer kleurrijke geometrische vormen. Als je goed kijkt, zijn in
een paar ramen de fragmenten van de oude glas-in-loodvensters
verwerkt (deze zijn in duizend stukken gebroken tijdens de oorlog
1940-45). Kun jij de heilige Remigius van vroeger vinden?

Sint Remigius is een bisschop, geboren 
in het noorden van Frankrijk in de Romeinse tijd. 

Hij was degene die Clovis, de eerste koning 
van de Franken, doopte. 

Als je geluk hebt, dan staat de deur 
naar de klokkentoren open. 

Aarzel niet om het te gaan bekijken ;-)

Kerk Saint-Rémy in Ortho

OP ONTDEKKINGSTOCHT
MET DE FAMILIE


